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Wandelroute door Oud-Zuid 
ongeveer 5 km, 90 minuten 

 

Bij Oud-Zuid denk je niet meteen aan vintagekleding of drummen in een bunker. En toch ga je er dáárvoor juist 
naartoe, aldus buurtbewoner en hiphopartiest Bob uit Zuid. En oké, ook voor ‘het lekkerste Franse brood van de 
stad’. 
 

1. OCCII 
Oftewel: Onafhankelijk Cultureel Centrum In It. Bijna 
iedere Amsterdammer is weleens langs dit bijzondere 
gebouw aan de Amstelveenseweg gelopen of gefietst. 
Het is gebouwd door vader en zoon Salm, die ook 
Paradiso en de Melkweg hebben ontworpen. Geen 
verrassing dus dat ook OCCII een ware muziektempel is. 
‘Een goede plek om bands te kijken. Ik ga er altijd blind 
heen en dan zie ik het wel. Vaak word ik verrast.’ 
OCCII | Amstelveenseweg 134 
 

2. Umeno 
In 1978 opende Umeno als eerste Japanse restaurant in 
Nederland haar deuren. Sindsdien is het ook een van de 
lekkerste. ‘Het schijnt het beste restaurant van 
Amsterdam te zijn. Ik probeer het al welgeteld 24 weken: 
een plek reserveren. Dus door ze nu via de Uitkrant 
onder de aandacht te brengen, hoop ik dat ze een gaatje 
voor mij vrijmaken, want Bob uit Zuid wil genieten van Japanse specialiteiten.’ 
Umeno  | Agamemnonstraat 27 
 

3. Le Fournil 
Eigenlijk staat er bijna altijd een rij, en da’s niet gek, want Le Fournil wordt gerund door Sébastien en Susan, die 
in 2007 hun Franse bakkerij in Amsterdam openden. Je haalt er brood en taarten volgens Frans recept. ‘Zoals het 
lekkerste stokbrood van Amsterdam. Vergeet niet om dan ook een pain au chocolat te bestellen.’ 
Le Fournil  | Olympiaplein 119 
 

4. Nelis Anqtiques 
Eigenaar Vincent Nelis beheert zelf de collectie van deze antiek- en vintagewinkel. Van tribal art tot 
farmaceutische instrumenten: de collectie verandert constant. ‘Hier kun je zomaar weglopen met een opgezette 
steenarend én een goed zittende leren jas. Sterker: zonder deze winkel was mijn nieuwe single Leren jas er nooit 
gekomen.’ 
Nelis Antiques  | Roelof Hartstraat 30H 
 

5. Het Martyrium 
Tegenover Wildschut zit boekhandel het Martyrium. ‘Inspiratie voor mijn teksten haal ik uit boeken. Als ik veel 
lees, kan ik beter schrijven. Bij Martyrium heb je een grote ramsj, daar ligt altijd wel een boek tussen dat ik wil 
lezen. Bonus: de boekenlegger is prachtig.’ 
Het Martyrium  | Van Baerlestraat 170-172 
 

6. Wildschut 
Als ik niks te doen heb, ga ik naar Wildschut. Daar kun je, net als in het Stedelijk, prima alleen zijn. Ik lees aan de 
grote tafel een krantje met een gemberthee, of ik zit mensen te kijken. Overigens kun je hier ook uitstekend een 
pot scrabbelen.’ Op hun gigantische terras zit je met lekker weer ook nog eens de hele dag in de zon. 
Wildschut | Roelof Hartplein 1 
 

7. Arnold Cornelis Patisserie 
Al sinds 1902 zit in dit pand een banketbakkerij. Sinds 1970 is dat Arnold Cornelis. ‘Wil je echt indruk maken op 
mensen die op visite komen? Dan koop je het meest kitscherige taartje van Patisserie Anton Cornelis. Ontzettend 
lekker, maar zo ouderwets als maar kan. Dat is juist goed.’ 
Arnold Cornelis Patisserie | van Baerlestraat  
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8. Stedelijk Museum 
‘Hier zijn vaak spannende exposities en het is dé plek om in je eentje rond te lopen.’ Wel heeft Bob uit Zuid een 
kleine ergernis: ‘Het is onbegrijpelijk dat je een levensgrote Rothko één meter naast een Willem de Koning plaatst. 
Daar blijf ik me over verbazen.’ 
Stedelijk Museum | Museumplein 10 
 

9. Vondelbunker 
In 1947 werd onder de Vondelbrug een schuilkelder gebouwd met plek voor 26.000 mensen. In 1968 was het een 
poppodia, waar Pink Floyd nog heeft gespeeld, en inmiddels staat het bekend als cultureel centrum de 
Vondelbunker. ‘Hier oefen ik met mijn band: het is de plek waar Bob uit Zuid als liveband is ontstaan. Het is zo 
goed geïsoleerd dat niemand je kan horen. Dat was in het begin wel fijn.’ 
Vondelbunker  | Vondelpark 8A 
 

10. ArtZuid 
De tweejaarlijkse kunstroute dwars door de buurt is dit jaar weer terug voor haar achtste editie. Langs de 
Apollolaan, Minervalaan en Churchilllaan komen 70 kunstwerken te staan die stuk voor stuk het thema ‘Transfer’ 
verbeelden. De werken staan in de openbare ruimte en zijn daarom gratis en 24 uur per dag te bewonderen. Liever 
de wandeling maken met een kenner? In het weekend zijn er groepsrondleidingen, maar je kunt ook een privétour 
boeken op een dag en tijd naar keuze. 
Artzuid  | 19 mei t/m 24 september in de oneven jaren 
 

Bob uit Zuid 
Bob Dijkshoorn (28) woont sinds 2018 in Oud-Zuid en is zo verliefd op dit stadsdeel dat hij zichzelf ernaar heeft 
vernoemd: onder de naam van zijn alter ego Bob uit Zuid verscheen vorig jaar zijn debuutalbum, met daarop 
onder andere de hit Karpervissen.  
 
 
 


