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Wandelroute door de Plantage 
ongeveer 3 km, 60 minuten 

 

Historie en natuur, de Plantage heeft het allebei. Van historische gebouwen die een hoofdrol hebben gespeeld in 
de Tweede Wereldoorlog tot wakker worden met fluitende volgens. Buurtbewoner Dave Hak wordt er elke dag 
wakker: ‘Het lijkt wel of je het gefluit van de vogels in Dolby Surround hoort.’ 
 

1. CREA Café 
Na een flinke verbouwing is de 
campus van de UvA op de 
Roeterseiland helemaal klaar voor de 
toekomst. Alles is opnieuw ingericht 
en ook is de campus verrijkt met de 
komt van CREA, het cultureel 
studentencentrum voor cursussen, 
theater en debatten. Daarnaast 
hebben ze ook een café: CREA Café. 
‘De gebouwen steken enorm af tegen 
de rest van de straat. Dat vind ik heel 
mooi. En op het binnenplaatsje van 
CREA Café kun je echt heerlijk zitten.’ 
CREA Café  | Nieuw Achtergracht 170 
 

2. Aguada Café-Restaurant 
Alles wat je in dit schattige restaurant eet is huisgemaakt. En de groenten komen rechtstreeks van hun eigen 
moestuin in Driemond. ‘Ik vind de kaasfondue hier fantastisch. Ik ben geen fijnproever, maar volgens mij komt 
dat doordat ze er niet te veel knoflook indoen. Qua setting is het dus de ideale plek voor een date, maar misschien 
kun je de kaasfondue dan bewaren voor als je elkaar wat beter kent.’ 
Aguada Café-Restaurant  | Roetersstraat 10HS 
 

3. Artisplein 
Met 14 hectare aan oppervlakte is Artis natuurlijk niet te missen in deze buurt. Toch is het niet de dierentuin zelf, 
maar het Artisplein dat Hak wil uitlichten. ‘Je hebt voor deze plek geen kaartje nodig. Er staan ontzettend veel 
stoeltjes en tafeltjes en je hebt uitzicht op een flamingo’s en de vogelkooi met een Hollands polderlandschap. 
Ontzettend idyllisch, vooral op een mooie zomeravond.’ 
Artisplein 
 

4. Nationaal Holocaustmuseum & Hollandsche Schouwburg 
Tegenover elkaar op de Plantage Middenlaan vind je de voormalige Hervormde Kweekschool en de Hollandsche 
Schouwburg. Twee belangrijke plekken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast de Hervormde Kweekschool zat 
een crèche dat door de nazi’s werd gebruikt als verzamel- en deportatieplek van Joodse kinderen. Directrice 
Henriëtte Pimentel hielp honderden kinderen ontsnappen, onder andere via de Kweekschool. Aan de overkant 
werden de volwassen verzameld en vastgehouden voordat ze werden gedeporteerd naar concentratiekampen. 
De Hollandsche Schouwburg is nu een belangrijke gedenkplaats voor alle slachtoffers van de Holocaust en sinds 
10 maart 2024 vind je in de voormalige Hervormde Kweekschool het Nationaal Holocaustmuseum. 
Nationaal Holocaustmuseum | Plantage Middenlaan 27 
Hollandsche Schouwburg | Plantage Middenlaan 24 
 

5. J.W. Van Overloopplantsoen 
De grote parken kennen de meeste mensen wel, maar in veel buurten zijn ook kleinere parkjes waar je uitstekend 
in de zon kunt zitten en even een kopje koffie kunt drinken. ‘Dit plantsoen is een klein strookje park aan het water 
waar een paar bankjes staan. Het is een hele fijne rustige plek. Je kunt hier heerlijk picknicken, even tot rust 
komen met een kopje koffie of, bij mooi weer, kijken naar de vele langsvarende bootjes.’ 
J.W. Van Overloopplantsoen 
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6. De Hortus 
De Hortus werd in 1638 opgericht als Hortus Medicus, een medicinale kruidentuin. In die tijd waren kruiden 
essentieel, ze dienden bijvoorbeeld als grondstof voor medicijnen. In 1646 telde opzichter van de Hortus, 
Johannes Snippendaal, 796 verschillende soorten planten en maakte daarmee de allereerste catalogus van de 
tuin. Sinds 2007 kun je in de Snippendaaltuin alle planten zien, die vier eeuwen gelden ook in de Hortus stonden. 
Daarnaast zijn er nog ongeveer 4000 andere soorten planten en bomen te vinden. ‘Elk bezoek valt je weer andere 
dingen op. Het verveelt nooit.’ 
Hortus Botanicus Amsterdam | Plantage Middenlaan 2A 
 

7. Café Smit en Voogt 
‘Een neutraal café. Daarmee bedoel ik dat iedereen hier kan zitten. Jong, oud, toeristen of buurtbewoners. Het is 
een echt buurtcafé, waar ik graag een kopje koffie drink. Ze hebben een heerlijk terras op de hoek van de Plantage 
Middenlaan en de Plantage Parklaan met uitzicht op de Hortus en Wertheimpark.’ 
Café Smit & Voogt  | Plantage Parklaan 10 
 

8. Wertheimpark 
In 1812 werd de grond waarop het park ligt door Napoleon teruggeven aan de Amsterdammers en stond het park 
simpelweg bekend als: Het Park. Het park is vernoemd naar de ondernemer A.C. Wertheim. In het park staat 
naast een prachtige fontein ook het Auschwitzmonument van Jan Wolkers, waar ieder jaar op de laatste zondag 
van januari de Nationale Holocaust Herdenking plaatsvindt. ‘Waar ooit het Parktheater stond, de voorloper van 
Het Concertgebouw, kun je nu sporten op allemaal fitnesstoestellen. Er zijn slechtere plekken om te sporten.’ 
Wertheimpark 
 

9. Bloem Eten & Drinken 
‘Als je over het Entrepotdok loopt kun je zo Artis inkijken. Dan zie je de olifanten en de giraffen rondlopen. Een 
heel raar beeld zo midden in de stad. En dan loop je plots tegen dit restaurant aan. Je kunt hier heerlijk tot ’s 
avonds laat aan het water zitten, maar het eten is ook heerlijk. Zowel de keuken als de bar is veganistisch en ze 
zijn ook nog eens 100% glutenvrij.’ 
Bloem Eten & Drinken | Entrepotdok 36 
 

Dave Hak 
Dave Hak woont sinds 2008 in De Plantage. Sinds hij er zelf woont ziet hij eigenlijk pas hoe mooi de buurt is. Om 
te voorkomen dat anderen daar ook op moeten wachten, deelt hij graag zijn favoriete plekken. Zo kan iedereen 
genieten van deze prachtige buurt. 
 


